
Het wad 
 

In mijn nette kleren loop ik langs het wad 
Droog en wel, nauwelijks wind, vind ik mijn pad 

 
Het leidt tot een spontaan gesprek met iemand die ik geheel niet ken 

Zo ook tot weer een snel afscheid. 
 

Ik zie natuur: vogels, wier, losgelaten veren, spons en zelfs een grote dode vis 
 

Opnieuw een ontmoeting 
Weer iemand die ik geheel niet ken.  

 
Hij zocht in de branding naar een schelp; en hoopte daarin een parel te vinden. 

De schelp bleek al open; de parel was niet daar. 
Hij realiseerde zich: Er zit immers al een parel in mijn hart. 

 
Hij vervolgt zijn weg. 

En ik de mijne. 
Hij weet niet wie ik ben  

En ik niet wie hij is.  
 

De zon knipoogt nog een keer 
Om vervolgens achter de wolken te verdwijnen. 
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